Moerkerke Bastards
De Anciens van KSAM

Wij halen nog
een laatste keer
kattenkwaad uit. Amai mijn

voeten...

Doen jullie

Tijd om op pensioen te gaan!




In mijnen tijd ...

Toen wij nog gastje waren amai amai amai. Dat waren nog
eens tijden, zeg. Kattenkwaad was onze tweede naam. Denk
maar aan die keer dat we deo door de ventilatiegaten
spoten, Achiel en Raf nog pagadders, Wuste was jongknaap.
Het resultaat? Een kamer die rook alsof ze naar hun eerste
date gingen.

Maar het hoogtepunt? Ons legendarisch knapenkamp in
Bomal. Daar gaan jullie ook van mogen proeven. Een hudo
met een uitzicht waar je ‘U’ tegen zegt, want met zo’n
uitzicht gaat niemand al zijn behoefte gedaan hebben. En
het kamp is nog maar het begin. De vele activiteiten die we
voor jullie in petto hebben zullen moeilijk te evenaren zijn.
Van zotte spelen tot epische verhalen rond het kampvuur,
jullie gaan het allemaal meemaken.

De leiders die paraat staan? Die zijn samen gemiddeld de
oudste van alle bannen (ja Raf heeft dit nagerekend). We
noemen onszelf dan ook met trots: de Anciens. Maak kennis
met Opa Wuste: de wandelende encyclopedie, Grootvader
Achiel: die in 5 minuten een heel bos kan omzagen en Pépé
Raf: de man met de eeuwige originele KSA pet!

Vraag ons gerust naar onze verhalen, maar wees
gewaarschuwd: we kunnen uren doorgaan. En ja, sommige
anekdotes zijn misschien lichtjes overdreven, maar da’s nu

eenmaal traditie.
Lees zeker dit boekje eens door, want het bevat allerhande
informatie die van groot belang is!

Dikke piepers van de anciens



Ancien voorstelling
Opa Wuste
oL eeftijdsgevoel: 84 bij het opstaan, na mijn papje 23
eFavoriete jeugdherinnering: Een emmer water gegooid op
de leiding, maar erna wel zelf in mijn broek gepist van het
lachen
eOnmisbaar item: Ferdinand en Ferdinanderhand, mijn
handlangers

eBeste rusthouding: Gecrasht in de zetel met 1 been uit mijn
slaapzak en snurken zodat alle muren beven

eLevenswijsheid: Ik ben niet oud, ik ben vintage

Grootvader Achiel
el eeftijdsgevoel: 68 in de knieén, 22 in de ogen vooral als er
chocomelk is

eFavoriete jeugdherinnering: Toen ik een leiding probeerde
te imponeren door een mop te vertellen en ze lachten pas 3
dagen later

eOnmisbaar item: Talkpoeder zodat de pamper niet te veel
schuurt

eBeste rusthouding: In een kampstoel, voeten omhoog,
zonnebril op, en een krant die nooit gelezen wordt

eLevenswijsheid: Wie vroeg opstaat, heeft meer tijd om te
zagen

Pépé Raf

eLeeftijdsgevoel: 83 na een kamp, maar 22 bij het zien van
lasagne

eFavoriete jeugdherinnering: De keer dat ik dacht dat ik een
geheime missie had, maar het bleek gewoon de afwas te
zijn

eOnmisbaar item: Mijn OG KSA pet, deel van mijn
persoonlijkheid ondertussen

eBeste rusthouding: Half in een kampeerstoel, half in
ontkenning

eLevenswijsheid: De leider heeft altijd gelijk, ook al heeft hij
geen gelijk



Onze komende bijeenkomsten

20 september, 13u30 tot 17u

Vandaag start dit werkjaar en wat voor één. Drie oude zotten die
jullie heel het jaar door hun ervaring zullen delen. Beginnen doen
we dus met onze startdag. Maak allemaal maar een tekening voor
Grootvader Achiel omdat hij net te horen heeft gekregen dat hij
vanaf nu steeds een pamper moet aandoen.

Locatie? @KSA heem

20 september, 19u tot ...

Om onze eerste geslaagde activiteit te vieren geven we een
feestje samen met onze hartsvriendinnen van de Chiro.

Locatie? @KSA heem

4 oktober, 19u tot 22u

Het is vandaag Werelddierendag en omdat Pépé Raf zijn trouwe
hond al 35 jaar dood is geven we hem op deze activiteit zoveel
mogelijk knuffels zodat hij zich niet meer zo eenzaam voelt.
Locatie? @KSA heem

11 oktober, 19u tot 22u

Dit is het populairste weekend van heel het KSA jaar,
Kermisweekend. We nodigen jullie daarom ook uit om eens te
komen want het zal heel leuk worden. Opa Wuste zal ondanks zijn
poreuze benen en zijn reuma het toch wagen om in de botsauto’s
te kruipen.

Locatie? @KSA heem

18 oktober, 19u tot 22u

lemand die wist dat het op deze dag Nationale chocolade
cupcakedag is? Nee he... Enkel Anciens denken daaraan. Kom
maar zeker af want misschien gaan de anciens wel een chocolade
cupcake maken voor jullie.

Locatie? @KSA heem

8 november, 19u tot 22u

Opa Wuste heeft 20 jaar geleden nog meegedaan in Familie, daar
was hij de ster van de reeks. Vandaag zal hij jullie alle kneepjes
van het acteervak leren om zo de filmpjes voor Herfstavond te
maken.

Locatie? @KSA heem




15 november, 19u tot 22u

Pépé Raf mag van zijn madam niet naar de bingoavond gaan, maar
Als pépé Raf naar de bingo wilt gaan dan gaat Pépé Raf naar de
bingo! Zo simpel ist. Daarom zijn jullie allemaal welkom om om ter
luidst ‘BINGO’ te roepen.

Locatie? @KSA heem

22 november, 19u tot ...

Vandaag gaan de anciens samen met de bond van de
gepensioneerden op een verplichte daguitstap naar Lourdes maar
omdat ze daar helemaal geen zin in hebben vroegen ze aan de
KSA om op deze dag hun Herfstavond te organiseren. Zo hebben
de anciens een excuus, slim he? Meer info volgt nog.

Locatie? @Zaal der Rozen

6 december, 19u tot 22u

Ooit hebben de Anciens nog met Klaas in de klas gezeten maar de
Klaas kreeg een dikke nek en is uitgebroken tot één van de
grootste speelgoed handelaars van de wereld. Vandaag vieren we
dan ook zijn verjaardag. Leve Sinterklaas!

Locatie? @KSA heem

13 december, 19u tot 22u

Exact 14 jaar, 0 dagen, 6 uur en 26 minuten geleden was
grootvader Achiel eens een dag van thuis weggeweest, toen hij
pas in de nacht terug thuis kwam stond hij vol met blauwe
plekken en schrammen. Zijn vrouwtje Palmyra weet er nog alles
van. Hij heeft haar wijsgemaakt dat hij bij de aanslag van Luik was
en dat de terroristen op exact deze dag zouden terug komen om
hun excuses aan te bieden. Daarom zullen wij vandaag wachten
op de terroristen.

Locatie? @KSA heem

20 december, 19u tot 22u

Nog iemand die vroeger in de klas van de anciens zat was Barry.
Hij kreeg net als Klaas een dikke nek en begon ook een handeltje
in speelgoed. Hij kon het niet kunnen dat Klaas zo populair was
dus vierde zijn dag in dezelfde maand. Hij wou zelf een tikkeltje
verder gaan en organiseerde elk jaar een avond met warme
chocomelk en lekkere pannenkoeken. Zo denkt hij dat alle kindjes
hem leuker zouden vinden. Leve de Kerstman.

Graag een cadeautje meedoen van +- 5 euro

Locatie? @KSA heem




De berenklauw

In de knapenban kan je een heel speciaal schildje verdienen.
Deze kan je bemachtigen door naar enkele activiteiten te komen.
De activiteiten waar je naartoe moet komen zijn:
W(C-tocht, Bondsdag, Jacht, Vlottentocht en Knapenkamp.
Jullie hebben twee jaar de tijd
dus dat betekent dubbele kansen.




Tijd voor spelletjessss

Wie zijn deze leiders is oma versie?
Degenen die als eerste op startdag met de juiste antwoorden komt krijgt een gratis
smakzoen van grootvader Achiel

En als je je nog verveelt hier een doolhof:
(Breng deze opgelost mee naar één van de activiteiten en misschien krijg je nog een
smakzoen van grootvader Achiel)




CONTACTENBLAD

Als er iets is, stuur dan zeker een gele briefkaart op of contacteer ons via volgende gegevens.

Robin Lauwereins (Banleider)
robin.lauwereins@ksam.be +32(0)487 38 21 16

Raf De Soete (Slaafje 1 van de banleider)
raf.de.soete@ksam.be  +32 (0)468 56 86 75

Achiel Lameire (Slaafje 2 van de banleider)
Achiel.lameire@ksam.be +32 (0)468 31 06 34

Inschrijven? Foto’s doorheen het jaar:
Dit kan via volgende QR code. Hou onze Facebook en

Instagram wekelijks in de gaten
@ eo0e 00 o 00 & & o0 voor tOffe klek.]es van uw zoon.
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