
 

 

 

Vloek Van de farao 
 

 

                      



 

 

Beste KSA’ers 

 
Barrie de wereldberoemde ontdekkingsreiziger 

hier. 

 

Ik was laatst weer eens aan het ontdekken tot ik 
iets mega spannends tegen kwam!  

Ik wou gaan kijken wat het was en ik had toen 
perrongeluk in een boobytrap gelopen van de farao. 

Ik kon snel weggaan maar professor Van Zandten 
niet, en ik weet niet waar hij is. 

Wat ik wel weet is dat als je de farao zijn rust 
verstoort dat er een vloek zal komen!  

Dus ik heb de dappere KSA’ers nodig om 
professor Van Zandten terug te vinden en de vloek te 

stoppen! 

 

Met veel en dringende groeten  

Ontdekkingsreiziger Barrie 



 

 

Hoe gaan we naar daar? 
 

10 juli verzamelen we de bagage om 19:00 aan 
ons heem in Moerkerke. 

 

14 juli begint het avontuur van de pagadders en 
jongknapen aan de voorkant van station Brugge. 

 

16 juli vertrekken de kabouters 

Ze worden ook aan het station van Brugge 
verwacht. 

 

Doe zeker je KSA-uniform aan zo dat we elkaar 
snel herkennen! 

 
 



 

 

Hoe reizen we  terug naar 
Brugge? 

 

20 juli zit ons kamp er alweer op en komen we 
terug naar Brugge. 

 

De trein zal in de late namiddag toekomen. 

 

De ouders kunnen de kinderen dan aan de 
voorkant van het station terug ophalen. 

 

Het uur van ophalen zal nog worden gedeeld met de 
ouders. 

 

 

 

 

 



 

 

De bagage: 
21 juli kan je de bagage terug ophalen aan ons heem 

in Moerkerke,  

Hoe laat zal nog worden gedeeld via Whatsapp. 

Wat neem je mee? 

Slaapzak  Keukenhanddoeken  
Kussensloop en 
hoeslaken 

 Een teddybeer  

Sokken  Zonnemelk, muggenspray en 
een pet 

 

Ondergoed  Gezelschapsspelletjes en strips  
Korte en lange 
broeken 

 Zwembroek en badhanddoek  

T-shirts en pulls  Voor de jongknapen: een 
aardappelmesje, en 
stapschoenen 

 

KSA-Uniform  Drinkfles  
Tandpasta+ 
tandenborstel 

 Eventuele medicatie  

Zeep en Shampoo    
Dingen die de vloek erger maken, en strikt 
verboden zijn: elektronica, snoepjes, koekjes, 
liefjes en slecht humeur 



 

 

Belangrijk! 
Kids ID-kaart of identiteitskaart samen met 2 

klevertjes van de ziekenbond mogen afgegeven 
worden bij vertrek aan het station. 

Medicatie geef je aan de banleider zodat hij 
ervoor zorgt dat de medicatie correct wordt gegeven. 

 

Inschrijvingen kan je via whatsapp doen of op de 
site van KSA Moerkerke zelf. 

 

Als je de betaling hebt overgeschreven ben je 

officieel ingeschreven! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kostprijs 
Jongknapen en pagadders: 140 euro 

Kabouters : 110 euro 

De betaling kan gebeuren d.m.v. overschrijving  

op het rekeningnummer: 

BE89 1030 8101 6185 met als vermelding:  

“kamp Kapajo 2026 + de naam”. Gelieve voor  

27 juni de inschrijving voor uw kind te  

bevestigen. 

Uw sloeber is het hele kamp verzekerd. Veiligheid 
boven alles! 

Bij vragen kan je altijd terecht bij onze leiders en ook 
op onze website: KSAM.be 

 

Voor uw kind kun je ook geld terugkrijgen van  

het ziekenfonds, voor meer info kan je bij de  

leiders terecht. 

 



 

 

Handige telefoonnummers 
Indien u vragen of problemen heeft voor of  

tijdens het kamp, kunt u ons altijd bereiken op  

volgende nummers: 

Kampleider:                                           Axl Bijloos 

        +32 (0)468 53 51 75 
 

Banleider kabouters:  Sebastiaan Herrewyn 

+32 (0)472 48 55 43 

 

Banleider pagadders:                  Thomas Feys 

+32 (0) 478 16 44 76 

 

Banleider jongknapen:      Warre Vandevelde 

+32 (0) 499 82 65 97 



 

 

Nog een klein woordje 

 

Bedankt voor het vertrouwen in KSA Moerkerke,  

Wij doen er alles aan zodat je zoon een top kamp 
heeft. 

Er zullen dagelijkse postjes komen op onze 

facebook pagina met foto’s en wat informatie 

over wat we die dag gedaan hebben zodat u de 

avonturen van uw sloeber kunt volgen. Ook op 

onze Instagram pagina zullen er allerlei toffe 

kijkjes over ons kamp komen. 

 

Tot dan! 

 



 

 

Nog enkele spelletjes om je tijdens dit warme weer 
bezig te houden 
Zoek de verschillen: 

 

Het zouden er 10 moeten zijn 
  



 

 

 

Kan jij leider Axel terug naar zijn rugzak brengen zodat hij deze niet vergeet op kamp? 

 

 

 


